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Hallo iedereeeeen! 

It’s raining men, hallellujah! Toch op het moment van schrijven. Het is weer september en dan hoort 

dit prachtige weer er ook weer bij. Maar het nieuwe werkjaar begint ook in september, dus niet 

getreurd! Het mindere weer wordt opnieuw goed gemaakt en van het goede weer wordt 

geprofiteerd. Hier een quote: ‘Wherever you go, whatever the weather, always bring your own 

sunshine.’ Schoon é. En nee, kheb geen woord te kort getypt ofzo, het staat zo op google!  

Wat staat er allemaal voor de boeg dit eerste trimester? Vele topzondagnamiddagen (en 1 

topzaterdagnamiddag), Brielstroate, de Kontrabasfeesten, .. Ook voor oudleiding is er opnieuw een 

oudleidingsbar en natuurlijk mogen we de spaghettiavond niet vergeten. Kortom: veel plezier! Ik zie 

het alvast weer zitten voor de volle 100%. Jij ook? 

Nog even een terugblik op het fantastische kamp. Zeker geen enkel ongeval of breuk, een altijd fris 

en montere kookploeg (Vooral Sofie!), leiding die het goede voorbeeld geeft aan de tafel ’s middags, 

de voedselinspectie hihihihihi, hele brave kindjes die superleuke spelletjes kunnen spelen, het beste 

kampverhaal ever,.. Een paar leiderkes die er dit jaar de brui aan geven jammergenoeg.. Ze zullen 

niet weten wat ze missen, maarja. We gaan ze missen! Bedankt voor de fijne momentjes xxxxx.. 

Gelukkig komt er een nieuwe generatie gemotiveerde jonge mensen bij onze uitgedunde 

leidingsploeg. We zijn er zeker van dat zij er het beste van zullen maken het komende jaar (en 

hopelijk de jaren erna ook). Prepare for the awesome aspi’s-wannabe-leiding! 

 

Groetjes van de altijd op en top wakkere Heikje en D’heygerkje. 

  



 

Dag chiroliefhebbers, 

 

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan, voor mij is de tijd van gaan 

aangebroken. Toch tenminste wat het hoofdleider zijn betreft. Als gewone leider 

doe ik er nog beetje mee door. Vooral omdat ik de chiro nog niet kan missen.  Het 

is nu tijd om de fakkel door te geven aan de volgende.  

 

Allemaal bedankt voor de zalige jaren als hoofdleider, hopelijk krijgen jullie ook de 

kans om ooit eens hoofdleider te zijn. Want het is een zalige periode zeker met 

zulk een zalige leidingsploeg die altijd bereid is om te helpen.  

 

 

Groetjes afscheidnemend hoofdleider 

Berre 

 

Als eerste hoofdleidster zal ik zeker mijn best doen om te bewijzen dat vrouwen 

ook een Chiro kunnen recht houden :p Ik zie het helemaal zitten. Plannen en 

organiseren ligt in het verlengde van mijn opleiding, dus in de Chiro kan ik zeker 

ervaring opdoen. Het is niet enkel organiseren, maar ook de leidingsploeg in de 

hand houden. Dit is gelukkig niet zo moeilijk, want de groep is een hechte 

vriendengroep waarop ik kan terugvallen als het wat moeilijker gaat. Ik kan 

blindelings op hen vertrouwen en daarvoor wil ik hen bedanken! Niet enkel de 

leiding, maar ook de kookploeg wil ik bedanken. Zij hebben lekker eten voor ons 

gemaakt en gezorgd voor een extra touch waardoor het kamp het nog geweldiger 

was. Dankuwel voor het lekkere eten en de leuke momenten!  

Over organiseren en lekker eten gesproken, dit jaar is de spaghettiavond er weer! 

Deze leuke activiteit mag je zeker niet missen. In ons Piekske vind je meer info 

over deze avond en de andere Chiro namiddagen. Lees dus zeker ons boekje goed 

door ;) 

  



De leidingsgroep is hét ingrediënt van Chiro Mandelburcht. Daarom vinden we het 

belangrijk dat jullie weten wie we zijn en wat we doen. Dit jaar verwelkomen we een 

heleboel nieuwe leiding. Tijd dus om ze beter te leren kennen.  

Chill (Gil Naert) 

Gil, Naordigaord of Chill voor de meeste ziet het eerste jaar als leider 

volledig zitten. Als zoon van Stefaan Naert aka Sam zit hij in zijn 

laatste jaar in het VTI van Izegem. Hij kijkt enorm uit om zich dit 

jaar volledig in te zetten voor de chiro en hij hoopt om zijn leden 

een niet te vergeten chirojaar te bezorgen.  

 

GSM: 0471435920 

Clarisse (Wout Clarysse) 

Wout ziet het helemaal zitten om Chiroleider te worden! Deze 

enthousiaste jongen begint dit jaar aan zijn zesde middelbaar in het 

VTI in Izegem. Soms is hij met zijn gedachten elders, waarschijnlijk 

bij zijn trompet! Jaja, Wout is een muzikale jongen. Hij bespeelt niet 

enkel een instrument, hij is ook de zanger en gitarist van de band 

Fall Confusion! Ook is hij een grote fan van chips en eet hij graag 

een bickyburger! 

GSM: 0471/13.49.16 

 

    

 

Backie (Lukas De Backere)  

Deze jonge geëngageerde jongeman zit al in de chiro sinds de 

sloebers. Hij ziet het nieuwe chiro werkjaar als nieuwe leider volledig 

zitten om de kinnekes hun plezier van hun leven te beleven. Naast 

de chiro is hij ook zeer muzikaal, hij speelt in een bandje! Ook al 

doet hij af en toe een dom stootje waarmee iedereen kan lachen, 

het blijft een leider die iedereen zal helpen!  

GSM: 0471/29.86.67 

 



Roberto (Robbe Delaere) 

Roberto is al 10 jaar een vaste waarde in de chiro als lid. Dit jaar 

start een nieuw tijdperk voor hem als leider. Hij hoopt om zijn 

leden het plezier van hun leven te kunnen geven, net zoals hij zich 

altijd geamuseerd heeft. Hij ziet zijn eerste jaar in de leiding 

volledig zitten. Roberto studeert industriële wetenschappen in het 

VTI van Izegem. Hij steekt graag zijn handen uit de mouwen, het 

is een echte aanwinst voor onze chiro! 

GSM:0477/81.77.19 

 

 

Rosn (Lucas Rosseel) 

Rosn is al 7 jaar een bekend gezicht in de chiro en begint nu aan 

zijn eerste jaar als leiding. Tijdens het schooljaar kun je hem vinden 

in het VTI van Roeselare waar hij in het zesde jaar houttechnieken 

zit. Naast de chiro staat krachtbal ook op zijn lijstje van hobby’s. Hij 

kijkt er erg naar uit om zijn leden veel leute te bezorgen. Zelf heeft 

Rosn heel veel bijgeleerd van de chiro en hoopt deze dingen ook bij 

te brengen aan de tito’s. 

GSM:0478/27.41.88 

  

 Vitmar (Vitas Velghe) 

Vitmar is een echte chiroman en loopt net als zijn zus Bedong al 

sinds de sloebertjes in onze lokalen rond. Hij begint dit jaar aan zijn 

eerste leidingsjaar en ziet het helemaal zitten. Naast de chiro speelt 

deze Velghe ook voetbal bij KFC Izegem. Hij is sportief en wil dat de 

kindertjes dit jaar zich heel hard gaan amuseren. Vitas studeert dit 

jaar Wetenschappen-Wiskunde in het 6e middelbaar in Roeselare. 

Hij popelt om het beste van zichzelf te geven en de rakwi’s een 

fantastisch werkjaar te bezorgen. 

 GSM: 0479/12.74.83 



 

     Callewaert (Louise Callewaert) 

Na alle chiro-afdelingen gezien te hebben start Louise haar eerste 

jaar als leidster. Naast de chiro kan ze zich uren bezighouden met 

een blad papier en een doos kleurpotloden. Ook gitaarspelen krijgt 

een plaatsje in het weekschema. Ze gaat naar haar laatste jaar 

humane wetenschappen en droomt er stiekem van ooit 

kleuterleidster te kunnen worden. Een andere droom is om ooit 

eigenaar te zijn van een rood autootje met witte stippen. Louise 

hoopt op een leuk jaar met veel lachende gezichtjes. Met heel wat 

energie staat ze te popelen om haar zondernamiddag met de 

kinderen vol plezier te kunnen vullen. 

 

Simon MC (Simon Maes) 

Als jongste knaap van de leiding ziet Simon MC het nieuwe werkjaar 

volledig zitten. Hij kwam 6 jaar lang iedere zondag als lid naar de 

Chiro maar laat deze periode nu achter zich want hij start aan zijn 

eerste jaar in de leiding. Hij zit in het vijfde middelbaar in het VTI 

van Izegem. Een sportieve jongen is hij wel want naast de Chiro kun 

je hem vaak vinden op het krachtbalveld. Simon is niet bang om zijn 

handen uit de mouwen te steken en helpt graag een handje toe. Hij 

is ervan overtuigd om er een tof jaar van te maken vol leuke 

spelletjes.  

GSM: 0470/22.84.52 

 Flor (Flor De Witte) 

Met zijn kastanjebruine lokken en diepbruine ogen weet Flor 

iedereen uit de chiro te bekoren. Zijn gemiddelde lichaamslengte –

en bouw zal hem ten goede komen bij zijn belangrijke taak als 

materiaalmeester. Florrie is een tamelijk vrolijke heer met een 

droog gevoel voor humor en veel fantasie. Dat zal zeker en vast te 

pas komen om zich in te leven in de wereld van de sloebertjes. Deze 

zal hij maar al te graag meenemen op lange strandwandelingen bij 

zonsondergang want daar houdt deze kanjer wel van. Met een cola 

in de hand ziet hij het enorm zitten om de sloebers mee te nemen 

op een tocht door het Flor-land. 

GSM:0479/13.65.78 

 

 

 



Naast de nieuwe gezichten zullen jullie zeker en vast de leiding van vorig jaar nog 

herkennen. Hier sommen we ze nog even voor jou op: Meyere, Jolene, Berre, 

Levek,Luigi, Heike  

 Meyere (Michelle Demeyere) 

Michelle Demeyere begint dit jaar aan haar vijfde jaar als leidster. 

De energieke meid, ook gekend als Meyere, zit niet graag stil. Ze 

reist graag, gaat lopen en drinkt graag eentje met haar vrienden. 

Dit jaar is ze afgestudeerd, maar zoals jullie weten is geen uitdaging 

haar te groot. De volgende twee jaren gaat ze voor haar master 

handelswetenschappen in Brussel. Meyerke is een behulpzame en 

betrouwbare persoon die voor alles en iedereen klaar staat. Deze 

ervaren chick ziet het weer helemaal zitten, zodat de vonken er ook 

dit jaar weer zullen van afspringen! Be prepared!  

Gsm: 0499/46.96.83 

 

 

    

 

Berre (Brecht Defreyne) 

Deze kerel is ondertussen al  2 jaar afgestudeerd en werkt als 

zelfstandige schrijnwerker. Hij heeft zijn eerste zes jaar als leider 

uitstekend doorstaan. Hij doet steeds zijn uiterste best om het de 

kinderkens naar hun zin te maken. Ook buiten de zondaagse 

activiteiten is hij een grote aanwinst voor onze chiro. Al wat klusjes 

betreft – zeker als het in de houtbranche ligt – voert Berre met 

plezier en de nodige perfectie uit! 

Gsm: 0472/38.93.72 

 

Boevere (Luigi De Boever) 

Luigi begint nu aan zijn vijfde jaar leiding en zit vol energie. Naast 

de chiro start hij ook zijn derde jaar verpleegkunde in Tielt. Hij 

is één brok energie om de kinderen te laten lachen. Hij ziet het 

volledig zitten met zijn nieuwe medeleiding. Hij kijkt er heel erg 

naar uit om aan zijn nieuwe groep leiding te geven en om veel 

nieuwe leuke ervaringen mee te maken. Dus maak je maar klaar! 

 

GSM: 0468/19.77.10 

 

 

 



 

Geitje (Heike Vanwelsenaers) 

 

Heike begint dit jaar aan haar derde jaar als chiroleidster na 7 jaar 

chirolid te zijn. Ze is altijd te vinden voor een grapje en probeert 

alles zo positief mogelijk te zien en aan te pakken. Naast de chiro 

doet Heike aan volleybal bij DIVO. Dit jaar start ze haar derde en 

laatste jaar ergotherapie. Haar droom is om ooit te kunnen zorgen 

voor haar eigen roste kindjes met krulletjes. 

 

GSM: 0478/83.43.55 

 

 Jolene/Dwo-Vis (Jolien D’heyger) 

Ondertussen begint Jolene aan haar 6de jaar leiding. Als studente 

audiologie zal ze de kindertjes doen luisteren dat het geen naam 

heeft. Als stervolleybalspeelster gooit deze dwo vis zich graag eens 

op de vloer. Ze is verre van perfect, maar ze doet haar best om de 

kindjes te entertainen en hen dingen bij te leren. Dit jaar geeft ze 

het beste van haar zelf bij de lieve kleine sloebertjes.  

Gsm: 0478/82.41.1 

 

 

Levek (Sarah Levecque) 

 

Levek begint aan haar zesde jaar in het Mandelburchtteam en weet 

ondertussen wel hoe de vork aan de steel zit. Ze neemt nog steeds 

het grafische chirowerk op zich en verzorgt het kampverhaal. Levek 

kan al eens luidruchtig uit de hoek komen, maar ze is bovenal een 

sociale, creatieve meid die van tekenfilms houdt en vele 

kinderhartjes zal doen smelten. 

 

Gsm: 0485/36.93.54 

 

 



 

 

 

 

 

SPEELCLUB speelclub-leiding@chiromandelburcht.be 

Chill 
Gil Naert 

 

0471/43.59.20 

Clarisse 
Wout Clarysse 

 

0471/13.49.16 

Roberto 
Robbe Delaere 

 

0477/81.77.19 

Boevere 
Luigi De Boever 

 

0468/19.77.10 
 

                                              SLOEBERS sloebers-leiding@chiromandelburcht.be 

Callewaert 
Louise Callewaert 

 
0478/08.84.56 

Flor 
Flor De Witte 

 
0479/13.65.78 

Jolene/Dwo-Vis 
Jolien D’Heyger 

 
0478/82.41.16 



 

TITO titos-leiding@chiromandelburcht.be 

Backie 

Lukas De Backere 
 

0471/29.86.67 

Rosn 

Lucas Rosseel 
 

0478/27.41.88 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Meyere 

Michelle Demeyere 
 

0499/46.96.83 
 

KETIES keties-leiding@chiromandelburcht.be 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Berre 
Brecht Defreyne 

 

0472/38.93.72 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Heikje 
Heike Vanwelsenaers 

 

0478/83.43.55 

 

RAKWIES rakwies-leiding@chiromandelburcht.be 

Simon MC 
Simon Maes 

 
0470/22.84.52 

Vitmar 
Vitas Velghe 

 
0479/12.74.83 

Levek 
Sarah Levecque 

 
0485/36.93.54 



INSCHRIJVINGEN 

Wie vorig jaar reeds lid was van chiro Mandelburcht, heeft al een bezoekje gehad 

of mag zich nog eentje verwachten van zijn ex-leiding. Zij komen langs voor de 

herinschrijving. Nieuwe leden kunnen zich voor of na een chironamiddag bij een 

leider inschrijven.  

Het eerste kind betaalt €25, het tweede €22 en het derde €20. Betalen kan via 

een overschrijving [ons rekeningnummer: 738-6063457-09]. 

TERUGBETALING VAN HET ZIEKENFONDS 

Wist u dat de meeste ziekenfondsen een groot deel van het kamp- en lidgeld 

terugbetalen? Zeker de moeite waard om eens te informeren bij uw ziekenfonds! 

Hoe gaat het in zijn werk? U vraagt een attest aan bij uw ziekenfonds. Elke zondag 

na de chiro kunt u met volledig ingevulde formulieren terecht bij onze hoofdleidster 

Michelle Demeyere om ze te laten stempelen en ondertekenen. 

CHIRO-UNIFORM 

Als je op zondag naar de chiro trekt, doe je dit steeds in uniform! 

Hoe ziet een Mandelburcht uniform eruit? 

VERPLICHT 

Chiro-T-shirt van chiro Mandelburcht (unisex) 

Deze rode T-shirt met blauwe Mandelburchtbedrukking kost €10 en kan elke zondag 

aangekocht worden bij de leiding. Er zijn verschillende maten beschikbaar. 

  

Chiro-sjaaltje (unisex) 

Het blauwgele sjaaltje mag zeker niet ontbreken in het uniform. Het zorgt voor de ultieme 

herkenning bij een grote chiro-uitstap. De kostprijs voor zo’n handgemaakt exemplaar 

bedraagt €5. 

 

Short/rok 

Elke zondag verwachten wij IEDEREEN IN KORTE BROEK! De chirobermuda of chirorok 

is geen verplicht onderdeel van het uniform, al raden we deze aankoop wel aan (zie bij 

‘aangeraden’) 



 

AANGERADEN (NIET VERPLICHT) 

Chirobermuda (unisex)/ chirorok (meisjes) 

Shorts en rokken van Chirojeugd Vlaanderen (verkrijgbaar in chirowinkel De Banier, 

Delaerestraat 16, Roeselare; zie ook: www.debanier.be) raden wij ten sterkste aan. Ze 

zijn betaalbaar (rond de €30), mooi, superhandig en van een optimale kwaliteit. Deze 

aankoop willen we u echter zeker niet opleggen. Een gewone KORTE broek volstaat in onze 

chirowerking! 

 

Mandelburchtkaptrui (unisex) 

Een absolute aanrader! Alle info hierover vindt u terug op de volgende bladzijde! 

 

Chirohemd (unisex)  

Chirohemden zijn steeds verkrijgbaar in chirowinkel De Banier, Delaerestraat 16, 

Roeselare; zie ook: www.debanier.be. Kostprijs: €30 (kind) en €33 (volwassene)  

 

Vergeet niet om je chiro-kledij 

van je naam te voorzien! 

 

http://www.debanier.be/
http://www.debanier.be/


  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Op de truien van de leden wordt er géén (bij)naam gedrukt om een duidelijk 

onderscheid tussen leden en leiders te behouden. 

Dit jaar zijn de ledentruien er weer! Voor slechts €25 kunt u deze superdikke kaptrui 
van Fruit Of The Loom aanschaffen ENKEL op bestelling. 
Pasmodellen zijn verkrijgbaar in de chiro. Vraag ernaar bij iemand van de leiding! 

De bestelling (door afgifte van onderstaand strookje aan een chiroleider of via mail: 
demeyere.michelle@gmail.com) moet ten laatste op zondag 4 oktober 
doorgegeven worden. 

De truien zullen na bedrukking klaarstaan in de chiro vanaf zondag 8 november (of 
eventueel vroeger; check hiervoor onze site!). 
 

Strookje voor de koper: 

Dit strookje meebrengen bij de afhaling van de trui! 

NAAM: …………………………………………………………………. 

AFDELING: ……………………………………………………………  

MAAT: …………………………………………………………………… (pasmodellen in de chiro!) 

 

STROOKJE AFGEGEVEN AAN: …………………………….. (naam van de leider) 

Gelieve €25 te storten op onze rekening [738-6063457-09], en dit vóór maandag 5 

oktober. Enkel na tijdige betaling is de bestelling definitief. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Strookje voor chiro Mandelburcht: 

NAAM: …………………………………………………………………. 

AFDELING: ……………………………………………………………  

MAAT: …………………………………………………………………… (pasmodellen in de chiro!) 

 

STROOKJE AFGEGEVEN AAN: …………………………….. (naam van de leider) 

Dit strookje afgeven aan een leider, ten laatste op zondag 4 oktober!  



 

 

 

 

 

Tijdens de chirozondagen spelen wij de gekste spelletjes en amuseren we ons rot. 

Een chironamiddag start om 14u met het massaspel. Daarna spelen we per 

afdeling superleuke activiteiten. Om 16u pauzeren we met een frisdrankje 

(inbegrepen in het inschrijvingsgeld) om dan rond 17u moe, maar voldaan 

huiswaarts te keren. Wij voorzien bewaking vanaf 13u45 tot 17u15. 

In onze werking is er ongeveer 2 op de 3 zondagen chiro. Dit laatste weekend is 

er om de leiding enige rust te gunnen, al wordt die “vrije zondag” vaak ingevuld 

door de voorbereiding of opkuis van onze chiro-evenementen. Bovendien geven 

we op speciale dagen (Allerheiligen, Sinterklaas, Pasen, etc. ) liever geen chiro, 

aangezien de opkomst wegens familiebijeenkomsten dan toch miniem is. 

Tijdens de examenperiode (december – januari) reduceren we het aantal chiro’s 

tijdelijk, zodat de leiders flink kunnen studeren. In de kerstvakantie is er voor elke 

afdeling een eigen kerstfeestje. En na de feestdagen riskeren we ons met zijn allen 

op de schaatspiste. Na enkele ‘gewone’ chironamiddagen trekken we eind maart 

met de eerste lentekriebels op verrassingsuitstap. 

Het jaarlijkse hoogtepunt van ons werkjaar is het chirokamp. Dit start en eindigt 

elk jaar op dezelfde data: 11 t.e.m. 21 juli. Voor de allerkleinsten, onze 

sloebertjes, is het kamp iets korter:  15 t.e.m. 21 juli. Stip die periode alvast in 

uw agenda aan! Eind augustus of begin september sluiten we het werkjaar af met 

een verassingsuitstap. 

Over de speciale activiteiten ontvangen de leden in Ingelmunster steeds een briefje 

(wij proberen zoveel mogelijk via mail te werken). Uiteraard vertelt de site 

(www.chiromandelburcht.be) ook steeds alles wat u moet weten. Je kan er 

bovendien terecht voor talrijke foto’s, filmpjes en nieuwtjes. 

Met vragen, opmerkingen, voorstellen, nuttige info… kunt u terecht bij 

info@chiromandelburcht.be. Hebt u specifieke vragen omtrent de afdeling van uw 

zoon/dochter? Dan raden wij u aan contact op te nemen met het afdelingshoofd. 

Een overzicht van de leiders per afdeling met de contactgegevens van het takhoofd 

vindt u terug bij de rubriek ‘leidingsvoorstelling’. 

http://www.chiromandelburcht.be/
mailto:info@chiromandelburcht.be


Zondag 13 september Startdag 

Zondag 20 september Brielstroate 

Vrijdag 25 september t.e.m. zondag 27 september Basfeesten + Kermis 

Zaterdag 26 september Braderie 

Zondag 4 oktober Chiro 

Zondag 18 oktober Chiro 

Vrijdag 23 oktober Dag v.d. jeugdbeweging 

Vrijdag 30 oktober t.e.m. zaterdag 31 oktober Tito-weekend* 

Zaterdag 31 oktober Chiro 

Zondag 8 november Chiro 

Zondag 22 november Chiro 

Zondag 29 november Chiro 

Zondag 6 december Chiro: sint 

Zondag 13 december Chiro 

Vrijdag 4 december Oudleidingsbar 

 

*Tito-weekend 
 
Start: 30 oktober om 19u 
Einde: 31 oktober om 17u 
 
Benodigdheden: 

- Tent (onderling afspreken) 
- Slaapgerief 
- Matje 
- Warme kledij 
- Goeie, stevige schoenen 
- Gamelle 
- Bestek 
- Beker 
- Trekrugzak (ook handig voor op kamp) 

Inschrijven: 
Ten laatste tegen 23 oktober 
een bevestiging sturen naar 
lukas.debackere3@gmail.com 

  
 



 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert chiro Mandelburcht een 

spaghettiavond. 

Deze gaat dit werkjaar door op zaterdagavond 14 november. 

Iedereen is van harte welkom vanaf 18u30! 

Breng alvast vrienden, familie, buren... mee en geniet van de 

zelfgemaakte Mandelburchtspaghettisaus met bijhorende 

slierten. Voor de vegetariërs is er onze vegisaus. 

 

Wij bieden u een aperitiefje aan en verse huisgemaakte spaghetti à volonté voor de prijs van:  

- €12 voor volwassenen, 

- €10 voor studenten, 

- €7 voor kinderen (-12j). 

Tussendoor worden er vele sfeerfoto’s getoond van het afgelopen chirogebeuren en kunt u 

deelnemen aan de tombola. De locatie blijft nog steeds de turnzaal van de OLV-school  

(De Berenboot, Brigandsstraat 13 in Ingelmunster). 

Inschrijven kan t.e.m. woensdag 11 november, en dat via: 

- onze website (chiromandelburcht.be) 

- de spaghetti-foon: 0468/ 19 77 10 (liefst via sms) 

- spaghettifoon@gmail.com 

Je bent pas definitief ingeschreven na betaling op het nummer 738-6063457-09, verplicht voor 

woensdag 11 november met de volgende vermelding: 

- uw naam 

- het aantal kinderen (kind), studenten (stud), volwassenen (volw) 

- indien van toepassing: vegetarisch (vegi)  

Dit jaar is het niet meer mogelijk om de avond zelf te komen zonder reservering. We werken namelijk 

voor het eerst met een maximum aantal plaatsen. 

Hopelijk tot dan! 

 

 

 



Het eten was zoals ieder jaar weer mega lekker. Deze keer was het zelfs altijd 

meer dan genoeg! Ook dit jaar bedankt voor het lekkere eten, de goede zorgen, 
de niet altijd even goede kluchtjes en het rondvoeren tijdens onze (ochtend-) 
droppingen. Gelukkig heeft de voedselinspectie hier en daar iets door de vingers 

gezien ;) Tot volgend jaar (toch voor een deel)! 

 

Dankzij Marc van Mahitrans is onze bagage voor het zesde jaar op rij ook deze 

keer op onze kampplaats in Molenstede (Diest) geraakt. Bedankt daarvoor en tot 
volgend jaar! 

 



In naam van al onze leiding bedankt aan onze leden voor alweer een schitterend 

kamp. Dikke merci aan de ouders die ons hun kinderen toevertrouwden en het 
vertrouwen in onze jeugdbeweging. Hopelijk zien we jullie allemaal volgend jaar 
terug! 

 

We willen even stilstaan bij en een speciale dank 

uiten aan onze twee fantastische kookploegers 
die op 21 juli voorgoed afscheid hebben 

genomen van het kookploegschap. Deze twee 
dames hebben hun hart en ziel gegeven bij het 
maken van eten op kamp (gelukkig niet 

letterlijk), waar wij allemaal dankbaar voor zijn 
en van genoten hebben. Beide hebben ze 5 jaar 

achter de rug als kokskes waar ze hopelijk geen 
moment spijt van hebben gehad. Nathalie heeft 
jammer genoeg niet erg kunnen geniet van haar 

laatste kamp, maar hopelijk heeft ze 
desalniettemin toch 5 fantastische jaren bij de 

chiro beleefd. Bedankt voor de mooie jaren en 
hopelijk zien we jullie nog nu en dan eens 
passeren in de chirolokalen.  

    



Jammer genoeg zijn er een paar onder ons die dit jaar niet zullen starten aan het chirojaar. Tijd om 

hen ook in de bloemetjes te zetten en hen enorm te bedanken voor alle mooie momenten en inzet 

de voorbije jaren. 

 

Backere (Elise De Backere) 
 
Backere is één van de leiders die dit jaar  niet meer start aan het 
begin van het werkjaar. Als de beauty Queen van de Chiro zullen we 
haar vrolijke verschijning blijven missen. In de 4 jaar dat ze leidster 
was heeft ze altijd geprobeerd het beste van haarzelf te geven en 
leuke spelletjes te maken. Dat ze haar leden telkens een supertof 
jaar heeft bezorgd is maar een understatement. Backertje, we’re 
gonna miss you! 

 

Bedong (Kirsten Velghe) 
 
Als opvolger van Levek zullen we deze blondine vanaf volgend jaar 
ook moeten missen. We zijn er vast en zeker van overtuigd dat als 
ze terugdenkt aan haar Chirotijd ze alleen maar toffe dingen zal 
ophalen. Ze heeft haar keer op keer enorm ingezet voor de kindjes. 
Kirsten zal volgend jaar aan haar laatste jaar grafische en digitale 
media in Gent beginnen dus ze zal zeker weten wat gedaan met 
haar tijd. Bedankt voor alles Bedong! 

 

Bode (Sarah Debode) 
 
Bode verlaat het kille België en gaat voor een trimester gaan 
studeren in Valencia. Het zou wat moeilijk zijn om iedere zondag 
ons te komen vergezellen in de Chiro want het is niet bepaald dicht 
bij de deur. We zijn er vast en zeker van overtuigd dat ze haar even 
hard zal jeunen zoals ze altijd heeft gedaan in de Chiro. 4 jaar heeft 
ze het leidingsteam bijgestaan en gaf ze de leden telkens een 
fantastisch Chirojaar. Bootje, we zijn blij dat je in ons team zat! 



 

Herbie (Herlinde Demasure) 
 
Het domme blondje van de chiro zullen we jammer genoeg ook 
niet meer zien. Herbie, Herbal, Haarbal, Haarlint gaf graag zo nu en 
dan een niet zo snuggere opmerking. Ze wist wel telkens opnieuw 
een lach te toveren op iemands gezicht. Herrie zal haar nu volledig 
focussen op haar studies in Gent omdat ze later veel centjes wil 
verdienen, zoals iedereen natuurlijk! Altijd welkom he girl. 
 

 

Charlie (Charline Beirlandt) 
 
Charlie Charlie Charlie… Het kleine blonde meisje zal iedereen 
missen (maar zij ons ook hihi). Ze was een hele grote aanwinst in 
de leidingsploeg want ze stond steeds voor alles en iedereen klaar. 
Charlie is een hele goeie leidster geweest als het op 
rechtvaardigheid aankwam. Ze zal haar zeker en vast weten 
bezighouden in haar leven met onder andere de liefde van haar 
leven, Brecht (maar dan ne anderen dan Berre). Charlie, we gaan 
jou missen wi! 
 

 

Mestdagh (Nick Mestdagh) 
 
Mestie is iedereen zijne bestie! Deze leider in hart en ziel heeft er 
zijn laatste jaar opzitten in zijn Chirocarrière. En wat een carrière… 
Deze handige Harry was een echte aanwinst in het Chiroteampje. 
Wat zullen de leden en de leiding DJ Mestdagh missen. Deze kerel 
kwam elke zondag met een goed humeur en vol goeie moed de 
Chiro binnen om de kindjes een namiddag om nooit te vergeten te 
geven. Het zal moeilijk zijn zonder jou Mestie maar je blijft forever 
in ons hart. 

 

Minivek (Jolien Levecque) 
 
De eeuwig lachende en humoristische Minivek moeten we vanaf 
dit jaar ook missen. Wie zal er nu lompe stoten uithalen? Ze was 
met geen stokken uit de Chiro te krijgen in het weekend dus het 
zal wennen zijn om zonder Mini in de chiro rond te lopen. Haar 
grote liefde, het materiaalkot, zal ze vaarwel moeten zeggen maar 
wij nog lang niet! Ze is en blijft steeds welkom bij haar 
Chirofamilie. 
 



  
 

P-J (Pieter-Jan De Backere) 
 
PJ heeft er ook een lange, mooie chirotijd opzitten. Deze knaap 
trok iedereen mee in de zotste en wildste plannen. De kindjes 
waren allemaal zot van hem en de vrouwelijke leidsters natuurlijk 
ook. We zijn er zeker dat we hem heel hard zullen missen in het 
hele Chiro-gebeuren maar ook hij mag weten dat er altijd een 
plaatsje is voor hem.  
 



 



 



Dag lieve sloebertjes! 

Amai, het is alweer een nieuw jaar, wat vliegt de tijd toch snel! 

Weet je nog dat wij op kamp ook vlogen? 

We startten onze reis in Brazilië, daar hebben we toch ook heel wat avonturen beleefd hé zeg!  

Jullie konden niet genoeg krijgen van onze wereldreis, dus vertrokken we alweer naar onze volgende 

bestemming: AFRIKA! We leerden met water op ons hoofdje lopen, maakten en echte regenpijp en voor 

een dag waren we zelf zwartgeschilderd!  

Dan gingen we naar België, Backere gaan oppikken. Ook daar stond een verrassing te wachten, de 

sloebers werden tot frietjes gedoopt! "etje da's vieeeees" 

Uiteindelijk sliepen we nog een nachtje in China ook, daar leerden we dat sommige sloebers een talent 

hadden om met Flappy Bird te spelen! 

Helaas, aan alle mooie liedjes komt een einde en moesten we terug naar huis... :-(  

Ook aan het sloeberjaar kwam een einde, maar er staat alweer nieuwe leiding te popelen om met jullie 

er een supertof jaar van te maken! 

 

Vele groetjes, 

Backere, Mini & Herrie 

 

 

 



Het dagboek van een speelclubber op kamp 

11/07/2015 

 

Liefste dagboek, 

Vandaag was de allereerste dag op kamp. Ik was wel een beetje verdrietig toen ik aan het station 

moest afscheid nemen van mijn mama en papa. Het is de eerste keer dat ik zo lang weg zal zijn. We 

hebben echt superlang op de trein moeten zitten! En zo warm, amai! Toen we aankwamen moesten 

we ons installeren op onze kamer (ik heb natuurlijk meteen een bed gekozen naast mijn beste 

vriendje) en daarna mochten we wat vrij spelen, want de leiding moest nog alle tenten opzetten! ’s 

Avonds hebben we macaroni gegeten, mmm, mijn lievelingseten! Na het eten hebben we naar het 

kamptoneeltje gekeken over Shrek, amai de leiding kan echt mooi toneel spelen! Daarna hebben we 

allerlei verschillende spelletjes gespeeld. Amai wat een lastige dag zeg, ik ben blij dat ik in mijn bed 

lig! Tot morgen! 

12/07/2015 

Liefste dagboek, 

Vanmorgen moesten we al supervroeg opstaan, en er daarna 

meteen invliegen want het was legervoormiddag! We leerden 

schieten, marcheren en sluipen zoals echte soldaten! In de 

namiddag hebben we een leuk bosspel gespeeld. ’s Avonds 

speelden we het leukste spel dat ik al ooit gespeeld had, namelijk 

snoepjesmemory! Mmm, lekkere snoepjes... Nu heb ik toch een 

klein beetje pijn in mijn buik van al die lekkere snoepjes! Tot 

morgen! 

13/07/2015 

Liefste dagboek, 

Vandaag hadden we de aspi’s als leiding. We hebben een heel leuk spel gespeeld en ik verlang al tot 

de aspi’s leiding zijn hoor! Maar de leiding van nu is natuurlijk ook heel leuk hé. We moeten nu vlug 

slapen van de leiding, dus... Tot morgen! 

14/07/2015 

Liefste dagboek, 

Vanmorgen hebben we een leuke quiz gespeeld! Ons team is 

zelfs gewonnen! We zijn dan ook allemaal zó slim hé.  

Vanamiddag hebben we weer een bosspel gespeeld. Ik speel 

graag in het bos. Vanavond hebben we het chocoladespel 

gespeeld, zo’n leuk spel! En veel chocolade gegeten, mmm! Tot morgen!  



15/07/2015 

Liefste dagboek, 

Vandaag was het cowboy- en indianendag! We waren allemaal verkleed en we hebben geknutseld en 

daarna moesten de cowboys strijden tegen de indianen in allerlei spelletjes. Dat was weer een leuke 

dag zeg! Ik vraag me eigenlijk echt wel af wanneer de doop is! Nu vlug slapen hoor... Tot morgen! 

     vs.         

  

16/07/2015 

Liefste dagboek, 

Vandaag was het een superwarme dag! Vanmorgen hebben we 

brieven geschreven naar huis, amai ik moest veel schrijven, zo veel 

dat ik moest vertellen!  Vanmiddag hebben we gelukkig allemaal 

waterspelletjes gedaan, zo leuk, en zo verfrissend! Het is al superlaat 

nu, want het was casinoavond! We hadden allemaal onze mooiste 

kleren aan en we konden verschillende spelletjes spelen en dan 

drank, chipjes en popcorn kopen met onze winst! Zou het morgen 

misschien doop zijn? Amai ik ben moe zeg!  

Tot morgen!  

 

17/07/2015 

Liefste dagboek, 

Vandaag was het dagtocht! Zo lastig, al dat wandelen, en zo warm dat het was! Gelukkig was het nu 

ook weer niet zó ver... We zijn naar een superdeluxemegacool openluchtzwembad geweest! Er was 

een strand bij en het was het grootste buitenzwembad dat ik ooit heb gezien! Dat was weer een 

leuke dag zeg! En toen we terugkwamen, hebben we bbq mogen eten, mmm!!! Tot morgen!  

 

 



18/07/2015 

Liefste dagboek, 

Vandaag was het wisseldag, dus we hadden in de namiddag andere leiders! Dat is ook wel eens leuk, 

anders word ik mijn leiding misschien wel beu... (hihi mopje!)  Vanavond hebben we een 

sportavond gedaan, ik ben wel écht heel moe nu... Vlug slapen! Tot morgen! 

19/07/2015 

Liefste dagboek, 

Vandaag was het éindelijk doop!! Zó lang dat we hebben 

moeten wachten zeg... amai ik was echt vuil, en zo 

stinken dat ik deed! Maar ik vind vuil zijn wel leuk 

eigenlijk. En die douche daarna deed wel deugd!  

20/07/2015 

Liefste dagboek, 

Amai, alweer de laatste dag van het kamp... dat gaat vlug! Vanmiddag zijn we naar het zwembad 

geweest, ik ben wel honderd keer op de glijbaan geweest! Vanavond was het dan weer laatste 

avond, we hebben allemaal mooie acts gedaan en daarna was er een groot kampvuur. We hebben 

ook pannenkoeken met ijs gekregen, mmm!!  Tot morgen! 

21/07/2015 

Liefste dagboek, 

Vanmorgen moesten we alweer vroeg opstaan om te vertrekken... Weer zo lang op die trein... Maar 

wel eindelijk weer mijn mama en papa terug gezien! Ik ben blij dat ik weer thuis ben, maar ik zal het 

op kamp toch ook wel missen hoor... Tot volgend jaar!!!  

                      



Yoow rakwi’s 

 

Het is weer zover het chirojaar zit erop maar niet getreurd er staat al een nieuw jaar 

voor de deur. Voor sommige zal dit samen gaan met een nieuwe afdeling de tito’s 

anderen blijven dappere rakwi’s. Het afgelopen jaar is er veel gebeurd zoals je kan 

lezen in de vorige piekskes. Nu iedereen terug op school zit en jullie opnieuw moeten 

lezen in school dus besparen we jullie van veel tekst door een fotoreportage te maken 

van het kamp.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes jullie leiding  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beste Tito’s (tietjes voor de maotn) 

Nu school terug gestart is, zullen jullie hoogstwaarschijnlijk weer een educatief jaar 

tegemoet gaan. Maar laten we eerlijk zijn: in Molenstede gaan op kamp heeft ons ook 

heel wat bijgeleerd. Dat het een leerrijke ervaring was, is het minste wat we ervan 

kunnen zeggen. Ik denk dat ik voor alle tito’s spreek als ik zeg dat we vanaf nu schrik 

hebben van een boer die op ons af komt lopen. Misschien zijn we ook een beetje bang 

om terug in de maïs te spelen. Ze hebben het ons duidelijk gezegd dat spelen in de maïs 

niet zo toegestaan is ... Jammer genoeg. Want we waren wel goed wi in verstoppertje 

spelen, da ga lik bere goed daarin! Wat we ook uit deze ervaring geleerd hebben is dat 

boeren allesinds niet stoppen aan €1000 als het op schadevergoeding aankomt. Die 

boeren eeee maar alegow ‘k versta ze wel! We zullen onze verontschuldigingen 

aanbieden door een maïsplantje van het verre Ingelmunster op te sturen. Hij zal er wel 

mee kunnen lachen! 

Charlie en Heike hebben ook heel wat kennis 

opgedaan. Meisjes die in het midden van het 

kamp nog geen chocolade gezien hebben 

zullen erg competitief meedoen in het 

chocoladespel… 

Ook hebben we bijgeleerd dat niet enkel 

meisjes maar ook jongens een modderbad wel 

kunnen appreciëren.  
  

Tito’s zijn ook HEEL ERG GOED in het 

doorrijden naar de plaats op tweedaagse. Om 

de 5 minuten stoppen om Shane zijn ketting op te leggen stond op onze planning hoor, 

Shane werkte HEEL ERG GOED mee aan het plan. Jammer genoeg besloot de fiets niet 

meer mee te doen aan het plan en gaf hij het op de terugweg helemaal op.  

Dat Lukas alle meisjes achter zich aan heeft lopen, wist iedereen al natuurlijk. Maar dat 

ze hem begonnen aan te zien als hun God, ging ons petje toch te boven. En Laure 

komaan e zeg, hou je wat in aub… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onze tito’s zijn echte schatjes en lievekes! Toen 

de uitslag van Meyere haar voet nog niet gekend 

was, besloten ze om een kaarsje te branden op 

een goeie afloop. Jammer genoeg hebben ze ons 

daarboven lik niet zo graag want Meyere belandde 

alsnog in het gips  sorry Meyere, ’t is al onze 

schuld…  

 

 

 

 

 

Dat het, ondanks alle lessen die we geleerd hebben, een leuk kamp was is te zien aan al 

deze lachende gezichtjes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij hebben ons erg gejeund op kamp en hopelijk julllie ook! Veel succes in jullie verder 

leven en schrijf ne keer een kaartje e aje ergens naartoe gaat hihi (of naar den boer, ie 

zal da erg appreciëren). Wij hebben allesinds al een kaartje ontvangen van onze 

boerenvriend en we hebben hem hierbij gestopt (zie volgende bladzijde) … Hij mist ons 

duidelijk erg veel de cutie! 

HUGS AND KISSES FROM YOUR BITCHES  

CHARLAYYYYYYY AND HEIKAAAYYYY 

(P.S.: Marthe, ge zijt nen ul hihihihi) 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ti mo vo te zeggen dat beresjiek was en dat wij Diest 2015 alvast noois goan 

vergeten! Merci e seuten  



Beste Aspi’s die ondertussen leiders geworden zijn. 

Jullie hebben er een gezellig kampje van gemaakt. Beheerde superhelden dat jullie zijn. Even een 

voorstelling van alle superhero’s.  

FLOR de Superdrick zonder R! Met zijn gelakte nagels en gesloten ogen doet 

hij menig harten sneller slaan, dat is dan ook zijn enige superkracht. Al 

bereikt hij er niet veel mee, want de vrouwenharten lopen vlug weer weg 

wanneer ze zijn ware karakter leren kennen.  

 

ROSN de Superkwaker. Deze held zorgt 

ervoor dat de onderwaterwereld gezond en 

veilig blijft. Groen is zijn meesterkleur. De 

duikbril moet misschien nog een beetje 

aangepast worden, maar iedereen heeft zijn 

foutjes.   

 

 

 

 

 

Hier is Mega MLOUISE. Nee het is 

geen vogel of vliegtuig. Ze kan 

verre van vliegen. Ze zorgt ervoor 

dat het vrouwelijke geslacht  aan  

het woord kan komen tussen al  

dat mannelijk geweld. Feminisme 

aan de top ofzo.. 

 

 

 

 

Batman Wout is de stoerste van de bende. Als de beste kan hij 

ragen... Daag hem niet uit, want zijn gebrul hoor je tot de andere 

kant van zijn borstkas! Met zijn oranje broekje jaagt hij je de stuipen 

op het lijf. 

 



THE FORCE ROBERTO is koning van het schaamteloze uitvoeren 

van opdrachten. Hij heeft ook een erg HANDig masker, zodat hij 

niet te herkennen is! Mr Beardman is vooral bekend als master in 

het drinken van rougekes. Petrus of Kasteelbier, niets is hem te 

veel.  

 

Gegroet vrienden, zegt Sergeant Backie 

op deze foto. Met hem valt niet te sollen. 

Doe je niet wat hij zegt, dan gebruikt hij 

zijn groethand om het jouw duidelijk te 

maken. Deze meisjesverslinder (denkt hij 

toch) heeft een speciale kracht: weglopen 

in het donker als hij wat te veel 

gedronken heeft.  

 

 

 

 

BLACK GIL is de best vermomde held in 

dit verhaal. In het donker zie je hem 

niet lopen, met uitzondering misschien 

van zijn rechterarm. Zijn gebroken arm 

is slechts een afleidingsmanoeuvre. In 

het echt zit daar een vlammenwerper 

verborgen waar hij de vijand mee 

uitschakelt.  

 

 

 

 

Dit is onze jongste held. SIMON MC was in zijn vorige leven een rapper en 

heeft nog meegedaan aan Eurosong for Kids! ‘Nu zit ik hier te rappen, de 

jongens zijn aant klappen, o-oh! rapklap! Nu zit ik hier te zingen, de meisjes 

zijn aant swingen, o-oh! rapklap!’ Jaja, dat waren tijden. Stiekem was ik meer 

fan van Marijn met ‘Ik word je popidool’. SIMON MC hangt geen tijd aan 

onnozelheden. Een masker en daarmee basta! 



SUPERVITMAR is de blonde god van het gezelschap. Met zijn perfecte body en 

zelfzekere uitstraling heeft hij alles wat een echte held nodig heeft. 

Jammergenoeg heeft hij geen superkracht.. Maar je kan niet alles hebben in het 

leven natuurlijk. Hij is wel erg goed in het kijken naar de lucht, zie maar!   

 

 ddqsfggqsdgd 

 

Hieronder zie je het beste team superhelden ever. De zelfgemaakte pakjes zijn 

een teken dat ze op technisch vlak wereldgoed zijn.  Der valt niet veel meer 

over te zeggen dan: widr zijn den bestn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liefste groetjes van widr en succes in de leidingsploeg! 

 



Er zijn er drie jarig HOERA! HOERA! 

Jajajajaja! De komende maanden zijn drie leiders/leidsters jarig! Tijd voor de leden om cadeautjes te 

kopen. (Dit moet je niet echt doen hé, je moet gewoon een liedje zingen… en misschien een taart 

bakken.. en een kaartje schrijven.. en misschien is een feestje ook nog leuk meegenomen..)  

De gelukkigen van dit P-Iekske zijn: (Trommelgeroffelllllllllll) 

 

Luigi wordt 22 jaar op 11 SEPTEMBER!  

Hij houdt van hamburgers (dat is duidelijk) en reist 

graag naar warme landen zodat hij een halve neger 

kan worden.  

 

Cadeautip: een tripje naar het zonnige Dubai 

 

 

Louise wordt 17 jaar op 15 SEPTEMBER! 

De week na Luigi is het al aan Louise om een feestje te 

vieren! Louise houdt van gek doen en van kindjes. Ze 

werkt namelijk ook op het speelplein. 

 

Cadeautip: een container vol lolly’s  

 

 

Heike wordt 20 jaar op 11 OKTOBER! 

Heike is de definitie van alle gekheid op een stokje. Ze 

houdt van gekke bekken trekken en natuurlijk ook van 

volleybal, maar dat wisten we al want daardoor kan ze 

niet altijd naar de chiro komen. 

 

Cadeautip: een drone met camera (het vliegt en dan 

kan dat het leven filmen van Heike want er wordt 

momenteel gewerkt aan een Heike-movie!) 





 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Wist je dat.. 

 .. Mini op een wit paard zit volgens Backere? 

 .. Levek, Meyere en haar gips het Atomium gezien hebben tijdens kamp? 

 .. Heike het niet kan halen van Arend (sloeber) in blad, steen, schaar? 

 .. Flor stiekem cola drinkt uit een bierflesje! Groepsdruk! 

 .. Herlinde denkt dat je niet kunt praten door een muggeraam? 

 .. Meyere nu toch nie int gips moet! Maar toch eigenlijk wel, maar met iets anders? 

 .. nen baksteen aan junne voet nie gemakkelijk loopt? 

 .. Heike gelooft da het water wordt afgesloten als ze Berre dit hoort zeggen tegen de 

leden!  

 .. Berre liever roddelt op de weetjes dan int echt? 

 .. er een koppeltje aan het groeien is in de leidingsploeg, al weten ze het zelf nog niet. 

Alé, Rosn weet het wel al, maar Heike wil het nog niet geloven.  

 .. Bolle gemist heeft en stiekem eigenlijk verliefd is op Heike? 

 .. er opvallend veel weetjes zijn van Heike? 

 .. Backere, Mestdagh, Charlie, Bode, Herlinde, Kirsten, Mini en PJ stoppen met 

leiding geven? 

 Wist je nog iets en ben je et nog nie vergeten, lat et ton weten. 

 

 


